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Kadeekes 

Dag kleine astronauten!  

 

Zijn jullie klaar voor de reis van jullie leven? Trek je ruimtepak alvast aan en zet je helm 

goed vast, want het kamp van de Kadeekes wordt dit jaar buitenaards leuk! Wisten jullie 

trouwens dat er tussen de sterren een heel groot geheim verstopt zit? We hebben een 

berichtje gekregen uit de ruimte! Ergens ver voorbij de maan is er een planeet vol met 

glimmende stenen, vliegende schotels en misschien zelfs... aliens!  Pak je rugzak maar  

alvast in! Vergeet je dapperheid en je grootste glimlach niet, want we gaan zweven 

door de ruimte (en misschien ook een beetje door de modder). We kunnen niet wachten 

om samen met jullie de melkweg onveilig te maken! Tot snel op de lanceerbasis! 

 

67 en dikke knuffel 

 Jullie leiding  
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Speelclub 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Allerliefste Speelclubbers, 
 
Zijn jullie klaar voor de ruimtereis van jullie leven? Hopelijk wel, want het 
wordt er een om nooit te vergeten! Tijdens deze missie van 10 dagen gaan 
jullie als echte astronauten leven. Pak dus zeker je mooiste ruimtepak of 
alien-kleren mee. Deze zullen nodig zijn aan boord van deArtemis 67 raket. 
Weten jullie nog hoe Wout Van Aert op legendarische wijze Parijs-Roubaix 
won? Deze ruimtereis wordt minstens even legendarisch! Zie dus dat jullie 
zeker uitgeslapen zijn, anders komt leider Vanny aan jullie oren trekken.  
 
Kusjes, 
Pens, Soncky, Mãtõn, Vanny, Winterjas en Niel Armstrong 
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Rakkers 
Beste Rakkers, 

 
De zomer komt eraan… en dat betekent maar één ding: kamp! 

Rakkers, bereid jullie al maar voor op een buitenaardse ervaring. Een week vol spel, 
plezier, vriendschap en natuurlijk heel veel gekke momenten met je vrienden en de 

leiding 
 

Zijn jullie klaar voor een epische missie? 
Begin je dus al maar klaar te maken: verzamel je beste kampmood, oefen je gekste lach 

en tel samen met ons af. 
Wij staan alvast te popelen… jullie ook? 🚀 

 
Groetjes van jullie leiding 
Stef, Jules, Boaz en Owen 
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Kerels 
 

Beste astronautjes, 
 
Dit jaar vertrekken we op een ruimtemissie richting de Ardennen! Tien dagen lang gaan we op 
ontdekkingstocht en beleven we avonturen die we nog lang niet vergeten. 
We verkennen diepe bossen en valleien, plekken zo stil en verborgen dat het voelt alsof je op een 
vreemde planeet bent geland. Samen gaan we plekken ontdekken die weinig mensen kennen en 
opdrachten uitvoeren die alleen echte astronauten aankunnen. 
 
Maar de missie heeft één groot doel: de eindplaneet bereiken. En dat lukt alleen als we onze 
ruimteschepen slim samenvoegen. De eindplaneet wacht op ons, vol avontuur, kampvuren en 
onvergetelijke momenten die alleen echte ruimtereizigers kennen. 
Na dagen vol uitdagingen, opdrachten en ruimteavontuur landen we samen zachtjes op die 
eindplaneet, uitgeput maar met de grootste glimlach op ons gezicht. 
 
 
Tot op kamp, ruimtereizigers! 
Jullie mission control, Shamy, Rikotich en Pool 
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Aspiranten 
 
Diep in de donkere ruimte, waar sterren fluisteren en kometen 
dansen, leven drie legendarische ruimtepiraten: DENG de 
sterrenkaper, LUCKY de gelukszoeker, en NOOT de notoire 
navigator. Samen sturen ze hun ruimteschip door de nevels, op 
zoek naar XXX – het mysterie dat hen allen bindt! ! 
 
KRAaK DE CODE en ontdek de geheime sterrencoördinaten van 
ons Ruimte-Kamp! De eerste die het mysterie ontrafelt, wordt 
Ruimte-Ridder en krijgt een speciale missie tussen de sterren! " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspiranten, durf jij de 
kosmische puzzel te 
kraken? 
XXX DENG, LUCKY en NOOT 
 

 
 

 

 



 

 
Label alles met naam, dan kan er niets verloren gaan. 

 
UNIFORM 

We dragen ons uniform bij aankomst. De leiders controleren bij aankomst of alle 
chirojongens een compleet uniform aan hebben. Zo’n uniform bestaat uit: 

- een beige Chiroshort 
- een rode T-shirt 
- een blauw Chirohemd 
- botinnen met twee paar kousen 

Dit uniform kan je kopen in de Chirowinkel De Banier, Onze-Lieve-Vrouwestraat 34, 
2800 Mechelen of T-shirt en truien zijn verkrijgbaar bij de leiding voor of na de chiro. 

KLEDIJ 
 

- voldoende ondergoed en kousen 
- regenjas en regenlaarzen (belangrijk dit jaar als er slecht weer is) 
- Drie warme truien 
- twee lange broeken 
- genoeg T-shirts en shorts 
- een paar sport-/speelschoenen 
- een paar sport-/speelschoenen dat heel vuil mag worden 
- een training 
- zwemgerief 

o Zwembandjes meegeven als je zoon niet of niet zo goed kan 
zwemmen. 

- pet/hoofddeksel 
 

Verkleedkledij thema ruimte (laat je fantasie en creativiteit de vrije loop! Je hoeft dus zeker 
NIET naar de winkel om eentje te kopen). 
 
Voor de kleinste groepen kan het handig zijn om een zakje kleren per dag in de valies te 
steken! 
 
WASGERIEF 

 
Zeep en tandpasta moeten dit jaar terug biologisch afbreekbaar zijn 
- genoeg handdoeken en washandjes 
- toiletzak met daarin: 

o douchegel – bio afbreekbaar 
o tandenborstel en tandpasta 
o zonnecrème 
o muggenmelk 

Handdoeken, washandjes en alle losse voorwerpen markeer je best met je naam, 
zodat er zo weinig mogelijk verloren gaat

WAT NEEM IK MEE OP BIVAK ? 
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SLAAPGERIEF Dit jaar slaapt iedereen in tenten ! 

- IEDEREEN: kussen met kussensloop, een veldbed en een slaapzak 
- pyjama (minimum 2) 

ALLERLEI 

- drinkbus 
- zaklamp (met nieuwe en/of reservebatterijen) 
- vuilzak of linnen zak om de vuile was in te steken 
- rugzak voor op trektocht of tweedaagse 
- campingstoeltje (Kerels-Aspiranten) 

 
GENEESMIDDELEN 

 
Je steekt je medicijn(en) in een plastic zakje met daarop volgende vermelding: 

- de naam van het kind 
- de naam van het geneesmiddel 
- de dosering 
- het tijdstip van toedienen 

Deze geneesmiddelen geef je aan de hoofdleiding wanneer je de bagage 
(17/07/2026) binnenbrengt! Dit telt voor de Toppers, Kerels en Aspiranten 
(De kadeekes, Speelclub en Rakkers nemen dit mee naar de kampplaats en 
geven dit daar af aan de hoofdleiding) 
Indien medicatie zonder medeweten van de leiding wordt meegegeven en 
ingenomen, kunnen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen. 

WAT NEEM IK NIET MEE ? 

- SMARTPHONE 
- iPOD 
- TABLET 
- ELEKTRONISCHE GAMES 
- SNOEP 

Alles wat wordt meegenomen is op eigen risico en zal in beslag genomen worden! 
Toppers, Kerels en Aspiranten maken onderling afspraken met de leiding over 
Smartphones.  
GOUDEN RAAD 

ü Gebruik het liefst sportzakken, dit is gemakkelijker bij het laden van de bus. 
ü Maak samen met zoonlief de bagage, dan weet hij wat hij mee heeft. 
ü Label alles met naam, dan kan er niets verloren gaan. 
ü Geen snoep, de leiding of Wilfried komt dagelijks rond met ‘de bollekes’. 
ü Geen geneesmiddelen in de bagage. 
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Peggy Lamair Rune Peeters 

0479 93 01 52 0470 69 96 12 
 
 

Boaz Roobaert  Max Waijers 
 

0486 84 51 30 0486 34 68 46 

 
e-mail: hoofdleidingapollo8@gmail.com 

 
 
 
 

 

 

 
 

IN DRINGENDE GEVALLEN 

LEIDINGSPLOEG 

mailto:hoofdleidingapollo8@gmail.com
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Vrijdag 17 JULI 2026 tussen 17u00 en 18u00. 

Bagage binnenbrengen 
• Kadeekes, speelclub en rakkers brengen hun bagage mee naar de kampplaats 

(21/07/2026). 
• Toppers, kerels en aspiranten brengen hun bagage binnen. Dit gebeurt zoals 

andere jaren aan de lokalen van de meisjeschiro. 

 
Papieren afgeven 

 
• 2 klevertjes (te verkrijgen bij het ziekenfonds). 
• Kadeekes, speelclub en rakkers ( - 12jarigen) moeten hun kids-ID afgeven 

en ook hun ISI+kaart indien ze die hebben (indien ze die al kregen van het 
ziekenfonds). 

• Toppers, kerels en aspiranten ( + 12jarigen) houden hun identiteitskaart zelf bij. 
• Eventuele geneesmiddelen. 

 
Op 17 Juli om 18u00 starten we met het laden van de vrachtwagen. 
Alle sterke kerels en aspiranten zijn welkom om de leiders te helpen! 

 
 
 

 
 
 
 
 

BAGAGE EN PAPIEREN BINNENBRENGEN 
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Dinsdag 21 JULI 2026 
 
Het ruimteschip Apollo 8 is al enkele dagen geleden gecrasht op de 
mysterieuze planeet Wokda. Vier astronauten, elk uit een ander land, hebben 
de crash overleefd maar zitten vast op een onbekende en gevaarlijke 
planeet. 
 
Vandaag komen wij, de reddingsploeg, aan op Wokda. Onze opdracht is 
duidelijk: de astronauten vinden, hen ondersteunen en samen een nieuw 
ruimteschip bouwen om terug naar huis te kunnen keren. 
 
De kapiteins benadrukken meteen dat samenwerking essentieel zal zijn. De 
planeet is vreemd, onvoorspelbaar en niet iedereen heeft dezelfde 
bedoelingen. Om 14u verzamelen we op de crashlocatie van Apollo 8, waar 
we onze basis opbouwen en de eerste contacten leggen met de 
overlevende astronauten. Daarna start onze missie officieel. 
 
Woensdag 22 JULI 2026 
 
De planeet Wokda blijkt een harde en onvoorspelbare omgeving te zijn. 
Zwaartekracht, terrein en vreemd weer maken elke stap zwaar. Vandaag 
worden onze fysieke en mentale grenzen getest. 
 
Samen met de astronauten doen we verschillende opdrachten en sportieve 
uitdagingen. Wat begint als een speelse dag, wordt al snel een test van 
samenwerking en vertrouwen. Sommige groepen werken duidelijk beter 
samen dan andere. 
 
De astronauten hebben elk een andere aanpak. De ene focust op 
gezamenlijke redding, de andere op nationale erkenning. Dat zorgt voor 
spanning, maar ook voor de eerste vormen van leiderschap binnen de 
groep. 
 
Donderdag 23 JULI 2026 
 
Na de intense start van de missie is het vandaag tijd om de basis uit 
te bouwen en op adem te komen. We verwerken wat we al 
ontdekt hebben over de crash van Apollo 8 en proberen structuur 
te brengen in onze nieuwe leefomgeving. 
 
De astronauten delen hun verhaal over de crash, maar sommige 
details blijven vaag of tegenstrijdig. Niet alles lijkt gezegd te worden, 
en dat zorgt voor wantrouwen binnen de groep. 

WAT GAAN WE DEZE 10 DAGEN DOEN ? 
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Vrijdag 24 JULI 2026 
 
De oudste groepen vertrekken samen met de astronauten op een 
tweedaagse expeditie om verder van de crashsite materialen te zoeken voor 
de heropbouw van het ruimteschip. 
Ze doorkruisen onbekend en ruig terrein, waar de omstandigheden steeds 
zwaarder worden. Onderweg vinden ze vreemde sporen en onnatuurlijke 
rotsformaties, wat steeds meer vragen oproept over de ware aard van 
Wokda. 
 
Zaterdag 25 JULI 2026 
 
De jongste groepen blijven dichter bij de basis, maar gaan op trektocht om 
grondstoffen te verzamelen en de omgeving te verkennen. Voor velen is dit 
hun eerste echte kennismaking met het ruwe landschap van Wokda. 
 
Onderweg leren ze hoe belangrijk samenwerking is, want de planeet laat 
geen fouten toe. Kleine conflicten worden opgelost, maar ook nieuwe 
vriendschappen ontstaan. En dat vieren we met een heerlijk avondmaal 
namelijk FR…… met ST……..!!! 
 
 
Zondag 26 JULI 2026 
 
Vandaag staan er kleine missies rond de basis op het programma, namelijk 
de PLEINSPELEN. Elke groep helpt mee met het verzamelen van onderdelen 
en het versterken van de uitvalsbasis. 

De opdrachten lijken eenvoudig, maar vragen samenwerking en vertrouwen. 
Sommige teams boeken snel vooruitgang, terwijl anderen moeite hebben om 
hun materiaal te behouden. 

Maandag 27 JULI 2026 
 
Vandaag nemen de aspiranten de leiding over de basis, omdat de leiding 
op missie is. Zij zorgen voor organisatie, communicatie en ondersteuning van 
de teams. 
 
Alles lijkt goed te verlopen, maar er ontstaan al snel spanningen door ongelijk 
gedeelde informatie en twijfel over beslissingen. 
Bij hun terugkomst merken de astronauten dat er dingen veranderd zijn tijdens 
hun afwezigheid, zonder duidelijke verklaring. 
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Dinsdag 28 JULI 2026 
 
Een opvallend stille dag op de planeet. De communicatie met 
verkenningsteams is onstabiel en valt regelmatig weg, wat onnatuurlijk 
aanvoelt. In de verte worden opnieuw vreemde energiepieken gemeten, 
maar de oorsprong blijft onbekend. 
 
Sommige astronauten hebben het gevoel dat er meer aanwezig is op Wokda 
dan wat we kunnen zien. 
 

Woensdag 29 JULI 2026 
 
Om alles beter te begrijpen, worden onze kennis en observaties getest in een 
quiz over de missie, de crash en de planeet. De vragen brengen alles samen, 
maar tonen ook hoeveel we nog niet weten. Oude observaties krijgen 
nieuwe betekenis, maar echte antwoorden blijven uit. 
 
Wel wordt duidelijk dat er iets niet klopt aan het verhaal dat ons bij aankomst 
werd verteld. 
 
Donderdag 30 JULI 2026 
 
Rond het kampvuur worden de voorbije dagen besproken. De spanning 
tussen groepen en astronauten komt naar boven. 
 
Er wordt gepraat over vreemde signalen en sporen, en het idee dat de 
planeet reageert op onze aanwezigheid. Sommigen vermoeden dat er iets 
op Wokda meeluistert of toekijkt. 
 
De avond eindigt met meer vragen dan antwoorden en het gevoel dat het 
echte verhaal nog onbekend is. 
 
Vrijdag 31 JULI 2026 
 
Het moment van de waarheid is aangebroken. Met de verzamelde 
onderdelen wordt een laatste poging gedaan om Apollo 8 te herstellen. 
Iedereen moet samenwerken ondanks de spanningen. Alleen met 
vertrouwen is er nog kans om te vertrekken. 
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Hieronder volgen de dagen en uren waarop wij de hulp van kerels, aspiranten en 
oud-leiding zeer goed kunnen gebruiken. Het comité en de leiding waarderen dit 
ten zeerste!! Vele handen maken het werk lichter! 

 
- Donderdag 17 juli 2026 vanaf 18.00u 

o Laden van de vrachtwagen. 

- Donderdag 31 juli 2026 vanaf aankomst bus 
o Uitladen van de vrachtwagen. 

 
 
 
 

 

HELPERS 

Voor de Palmfuif zijn we op zoek naar behulpzame ouders! 

Deze gaat dit jaar door op 28 & 29 augustus 2026. 

Zowel voor, tijdens en zeker zondag 30 augustus zijn helpende handen meer dan 

welkom! De helpers die dag worden beloond met koffiekoeken en een etentje ’s 

avonds. Dit jaar meer dan andere jaren willen we beroep doen op ouders, 

broers, zussen, sympathisanten… 

Als je graag meer info krijgt, of je wil je opgeven om een 

bepaalde dag of shift op de fuif te werken, laat gerust iets 

weten via vrijwilligers@palmfuif.be! 

Alvast bedankt!!! 

mailto:helpen@palmfuif.be
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Bij sommige ziekenfondsen kan je een deel van de kosten van ons bivak 
terugtrekken. Daarvoor moet je wel een formulier door ons laten invullen na het 
bivak. 

Vraag een formulier aan bij je ziekenfonds en laat dit na het kamp aftekenen / 
afstempelen dit kan via mail (hoofdleidingapollo8@gmail.com) of op de 
Chirozondagen in volgend Chirojaar. 

 
Voor de belastingen regelen wij ook de nodige papieren bij de gemeente (dit is 
voor -14jarige), deze documenten kan je terugvinden op stamhoofd na het kamp. 

 
 

 

BEWIJS VAN DEELNAME VOOR ZIEKENFONDS EN 
BELASTINGEN 

mailto:(hoofdleidingapollo8@gmail.com
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BIVAKPLAATS 
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Op de dag dat we landen op deze onbekende planeet, kunnen jullie 
klaargemaakte kaartjes kopen om naar huis te sturen. Zo kunnen jullie meteen 
laten weten dat jullie een geweldig kamp beleven en dat de avonturen op deze 
planeet al volop begonnen zijn. Vergeet dus zeker niet een paar munten mee te 
nemen, astronauten! 
Spreek duidelijk af met je zoon hoeveel en aan wie hij kaartjes moet/ mag sturen 
●.ý 
 

 
Let op! Er is geen dagelijkse postbedeling meer! Het zou jammer zijn als brieven en 
kaartjes te laat toe komen, stuur ze op tijd op! 

 
 

Postadres kampplaats: 

 
 
 
 

 
07u30 Opstaan en ontbijt leiders 

08u00 Opstaan, wassen, scheren, … 

08u30 Opening en ontbijt 

09u30 Het spelen kan beginnen 

12u30 Middagmaal 

13u30 Platte rust en afwassen 

14u30 We kunnen er weer tegenaan 

18u00 Slot en avondeten 

19u00 Avondactiviteit 

21u00 Oogjes dicht en snaveltjes toe, en die pillampen uit jongens! 

KAARTJES EN BRIEVEN 

Chirojongens Humbeek 
NAAM + GROEP 
Rue d'enneilles 7  

5377 Noiseux 

EEN DAG IN Noiseux 
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Kleurprent voor de creatiefste avonturiers onder ons. 



 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
 
 

 
 

1 
Nog 20 keer 

slapen 
 

Vakantie start! 

2 
Nog 18 keer 

slapen 

3 
Nog 18 keer 

slapen  

4 
Nog 17 keer 

slapen 
 

Kermis 

5 
Nog 16 keer 

slapen 

Kermis 

6 
Nog 15 keer 

slapen 

7 
Nog 14 keer 

slapen 

8 
Nog 13 keer 

slapen 

9 
Nog 12 keer 

slapen 

10 
Nog 11 keer 

slapen 

11 
Nog 10 keer 

slapen 

12 
Nog 9 keer 

slapen 
Slaapzak 
uittesten 

  Uniform checken   Botinnen laten 
blinken 

13 
Nog 8 keer 

slapen 
 

 

15 
Nog 7 keer 

slapen 
 

Onderbroeken 
laten wassen 

15 
Nog 6 keer 

slapen 

Zak maken 

16 
Nog 5 keer 

slapen 
 

Zak maken 

17 
Nog 4 keer 

slapen 
 

Bagage 
binnenbrengen  

18 
Nog 3 keer 

slapen 

19 
Nog 2 keer 

slapen 

20 21 22 23 24 25 26 

Nog 1 keer 
slapen 

BIVAK BIVAK BIVAK BIVAK BIVAK BIVAK 

 

   

 
 

 

  
 

Pleinspelen 

27 

BIVAK 
 

 
Aspiranten-  

dag 

28 

BIVAK 
 

 
 

29 

BIVAK 

30 

BIVAK 
 
 

31 

BIVAK 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDER OM AF TE TELLEN 


